
Verslag Excursie: Wanssum-Ooijen : ’t Sohr. 
Datum: 25 april 2026 

Het was bij vertrek een beetje mistig. Nadat we om kwart voor 10 allen aangekomen 
waren bij de Forellenkwekerij Keijzersberg in Blitterswijck. vertelde 1 van de 2 IVN-
gidsen iets over het ontstaan van het gebied. 

  
Na de overstromingen van begin jaren 90 werden de dijken verhoogd om dit in de 
toekomst te voorkomen. Het effect was inderdaad dat het gebied droog bleef bij de 
volgende hoge waterstand, maar stroomopwaarts bij Broekhuizen hielden ze het minder 
droog: het water kon nog maar één kant op, het dorp in. Dus voortschrijdend inzicht 
leerde dat je water niet moet proberen tegen te houden. Maar juist de ruimte moet 
geven, maar dan in gebieden waar het minder kwaad kan. De oude Maas-arm was 
daarvoor een uitstekende plek. Het gevolg een gebied met grote natuurwaarde met 
plas-dras waar het bij hoogwater een “stukje natter” wordt dan dat het al is. En het 
leuke is, je mag vrij rondstruinen buiten de gebaande wegen om, op zoek naar al dat 
moois. Ook bij hoog water, maar dan op eigen risico. Dan is er wel een kans om oog in 
oog te staan met een snoek of baars… 

 

 
Er werd met 2 groepen een tocht van ongeveer 5 kilometer gelopen Maar ja, met 
vogelaars ben je dan al gauw 2 uur onderweg. Inmiddels was de mist opgetrokken en 
werd het zonnig met 15 graden. Het is een prachtig afwisselend gebied, veel water 
plassen, bossen en weilanden. 



Er zaten dan ook verschillende vogels onder andere: 
Boerenzwaluw Kleine Karekiet Ooievaar 
Bruine Kiekendief Knobbelzwaan Rietgors 
Fuut Koekoek (paartje) Rietzanger 
Geelgors Kuifeend Sprinkhaanzanger 
Grasmus  Nijlgans Waterral 
Grote Canadese Gans   

Waar de ene groep getrakteerd werd op een vliegshow van een Bruine Kiekendief, kreeg 
de andere groep ook een zeldzame bijzonderheid te zien, de Paarse Schubwortel. Een 
parasitair plantje zonder bladgroen welke met zijn geschubde wortels zijn gastheer, een 
boom, leegzuigt 

  
Na de wandeling werden we getrakteerd op koffie/thee met vlaai, dat viel ook erg in de 
smaak. Al met een geslaagde excursie. En het gebied is zeker een aanrader. 

  

  



  

  
Met dank aan de organisatie en de beide IVN Gidsen 
Fotografen: Meinse, Ton, Toke, Ruud 


